
 

 

Titel  

Vertroostingen  

Auteur  

Dirk De Wachter 

 

 

 

Korte omschrijving 

Als dokter ben je opgeleid om mensen in moeilijke situaties bij te staan, ze te gidsen en een helpende 

hand te bieden. 

Hoe vind je troost in moeilijke situaties? En waar kunnen we terecht? 

In dit persoonlijke boek onderzoekt Dirk De Wachter hoe we in de moeilijkste momenten troost 

kunnen vinden. Die zit in kunst, in natuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar vooral: in de 

ander. 

 

Bemerkingen 

• Mooi geschreven vanuit eigen beleving 

• Geeft steun en toont aan dat verbinding met anderen zo helpend kan zijn 

 

Trefwoorden: abdominale oncologie, troost, ziekenhuiscontext 

 

Klik hier om dit boek via een bestelformulier aan te vragen in de bib van UZLeuven. 

 

https://www.uzleuven.be/index.php/nl/diensten-centra-en-afdelingen/literatuur-en-multimedia
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